
Begroting 2026

In het bovenstaande overzicht zijn de baten en lasten weergegeven van de Protestantse 
Gemeente Heerenveen. Hieruit blijkt dat we voor 2026 een exploitatietekort verwachten. 
Dat wil zeggen dat de inkomsten lager zijn dan de uitgaven die we als kerk elk jaar doen.

Investeringen en stijging kosten

Voor 2026 hopen we opnieuw een slag te maken wat betreft verduurzaming van 
onze gebouwen. Zoals het nog meer isoleren van de gebouwen en het vervangen 
en vernieuwen van de verlichting in diverse zalen. Daarnaast zal ook het nieuwe 
pastoraat worden ingevoerd. Hiervoor wordt een nieuw ledenprogramma 
aangeschaft, dit om het voor alle betrokkenen zo overzichtelijk mogelijk te 
maken. En natuurlijk stijgen ook in de kerk alle kosten…

Kerkbalans aftrekbaar voor de belasting

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? De Kerk-
balans mag u zelfs volledig aftrekken bij uw belastingaangifte als u kiest voor een 
periodieke gift.
Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag geeft. 
Voor meer informatie neem contact op met het Kerkelijk Bureau.
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WAT IS HET GESCHENK VAN DE KERK?

Wat een prachtige dag was dat voor 81 senioren!
We begonnen bij Zandverhalen in Elburg, één van de We begonnen bij Zandverhalen in Elburg, één van de 
grootste overdekte zandsculpturen tentoonstellingen ter grootste overdekte zandsculpturen tentoonstellingen ter 
wereld. Daar bewonderden we indrukwekkende Bijbelse wereld. Daar bewonderden we indrukwekkende Bijbelse 
zandsculpturen, waaronder de beroemde sculptuur van zandsculpturen, waaronder de beroemde sculptuur van 
Adam en Eva.  Na dit culturele hoogtepunt genoten we Adam en Eva.  Na dit culturele hoogtepunt genoten we 
van een heerlijke lunch op de boot, terwijl we rustig over van een heerlijke lunch op de boot, terwijl we rustig over 
het water voeren.  Samen lachen, praten en genieten het water voeren.  Samen lachen, praten en genieten 
maakte het een dag vol verbondenheid, vreugde en mooie maakte het een dag vol verbondenheid, vreugde en mooie 
herinneringen — een echt geschenk van onze kerk….herinneringen — een echt geschenk van onze kerk….

Cobie van der Meulen, diaconieCobie van der Meulen, diaconie

De PG Heerenveen App 
verbinding als geschenk

Deze app brengt onze 
gemeente nog dichter bij 
elkaar. Via appgroepen blijf je 
op de hoogte, leer je mensen 
bij naam kennen en kun je 
oproepen, ideeën of mooie 
momenten delen 
Elke dag ontvang je een 
Bijbeltekst ter overdenking, 
een moment van rust en 
inspiratie. Zo ontstaat 
een levendige, betrokken 
gemeenschap waarin we 
elkaar vinden, bemoedigen 
en versterken. De App is een 
prachtig geschenk dat ons 
helpt om samen kerk te zijn — 
dichtbij elkaar én dichtbij God.

Heb je de app nog niet?
Doe ook mee!
Download de  
PG Heerenveen app 
via deze QR-code 

Samen vieren, delen en groeien 

Elke week komen we samen om te bidden, 
te vieren, te troosten en te inspireren. We 
verdiepen ons geloof, vinden rust en geven 
steun aan wie dat nodig heeft. Zo bouwen 
we aan een gemeenschap waarin iedereen 
welkom is — jong en oud, zoekend of gelovig, 
stil of vol verhalen.

Samen houden we de kerk levend

Kerk zijn doen we niet alleen. Het vraagt tijd, 
inzet én financiële steun.
Met jouw bijdrage help je mee om onze 
vierplekken van geloof en ontmoeting te 
behouden. Zo blijft onze kerk een geschenk 
voor iedereen, vandaag én morgen.

40-dagenchallenge met de jeugd

In de 40-dagentijd deden ruim 40 jongeren 
en kinderen met hun gezin mee aan de 
“40-dagenchallenge”.  Iedereen kreeg een 
tas met voor elke week een envelop vol 
uitdagingen rond een vastenthema, zoals 
minder roddelen of minder social media. 
In de tas zaten ook een kaars, kleurplaten 
over Pasen en wekelijkse gebeden. Via een 
appgroep hielden we contact en deelden we 
ervaringen: Welke challenge kies jij? Was het 
moeilijk?....  

Rianne Meijerink,
jeugdraad

Wil jij ook dat we als Protestantse 
Gemeente Heerenveen blijven doen 

waar we al jaren voor staan, 
met oog voor elkaar en de wereld 

om ons heen?


