Orde van dienst zondag 9 januari 2022, doopdienst, Trinitas

Welkom - mededelingen

Stilte

Bemoediging - groet -

V:
A:
V.

Onze hulp is inde Naamvan de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die ons doet wonen

binnen de beschutting van zijn muren
en ons beschermt

tegen het donker van de nacht.

U BENT ONZE TOEVLUCHT, HEER,
ONZE VESTING,

OP U VERTROUWEN W)

AMEN

genade, vrede en goedheid
Lucht die je openwaait
Warmte die jou ontdooit
Twinkeling in je ogen

Voor jou van God die ons een vader en moeder wil zijn
Van Jezus Christus die ons zijn vrienden noemt
Van de heilige Geest, verbindingskracht van God.

Lied ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’, lied 139b

Gebed om ontferming

We besluiten onze gebeden door het zingen van: ‘Om alles wat U

tegenspreekt’, lied 281

Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:



Kyrie eleison

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
wij zullen vol vertrouwen gaan:

Kyrie eleison.

Laat ons het pad niet bijster zijn,

al moeten wij door de woestijn:
Kyrie eleison.

Licht ons dan bij, wij volgen hem

die opgaat naar Jeruzalem:

Kyrie eleison.

VIERING VAN DE DOOP

Dopelingen worden binnengebracht ondertussen luisteren we naar
‘Welkom’ van Stef Bos.

Inleiding op de doop

Lied ‘Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder’, lied 355

Doop en zegen

Vragen aan de doopouders

Belofte namens de gemeente

Geschenken namens de gemeente

Lied ‘hier gaat het licht ons voor’, tekst: Sytse de Vries, melodie: lied 650

Hier gaat het licht ons voor
Het roept de hemel uit



Het wijst een vurig spoor
De weg, die leven luidt.

Het daagt het donker uit
Weerspreekt de bange nacht
Zijn stralen lichten toe

Dat ons een wonder wacht.

Alwankelt ook de vlam
Een woord in weer en wind
Zij dooft alleen wanneer
Zij geen beschutting vindt.

Het deelt zich aan ons uit
Envraagt ons in haar kring
Dit vuur het zoekt bij ons
Vermenigvuldiging.

Het gaat van hoofd tot hoofd
En straalt van ons gezicht
Want zo moet God geloofd
Door kind’ren van het licht.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed

Moment met de kinderen
Projectlied ‘Wij reizen veertig dagen’.

Schriftlezingen Psalm 91 en Mat. 4:1-11

(psalm 91, Sytze de Vries)



Wie woont in de geborgenheid van de Hoogste,

en overnacht in de schaduw van de Machtige,

zegt tot de ENE: mijn behoud en mijn bescherming.
Mijn God, op wie ik vertrouw.

Ja, Hij redt je van de vogelaarsval,

van het verderf van de pest

Hij beschut jou met zijn wieken,

onder zijn vleugels vind je bescherming.
Schild en pantser is zijn trouw!

De duistere dreiging hoef jij niet te duchten,
een zoevende pijl overdag,

de pest die waart in het donker,

de hitte des daags die je bevangt.

Alvallen er duizend aan je zijde,
tienduizend aan je rechterhand,
jou zal het niet raken.

Voor je ogen zal het gebeuren:
wat je ziet is de vergelding

aan kwaadaardig volk.

Ja, Gij, 0 ENIGE, mijn behoud!

De hemel heb jij als een toevlucht.

Geen kwaad overkomt je,

geen plaag inde buurtvan je tent,

want Hij heeft zijn engelen opgedragen
om jou te bewaren op al je gangen.

Zij dragen jou dan op handen,

opdat jij je voet nooit stoot aan een steen.

Jij loopt langs een leeuwenjong,
stapt op een adder,



jij zet je voet op een leeuw, op een draak!

‘Wie mij lief heeft

laat ik ontkomen,

maak ik onkwetsbaar,
omdat die mijn naam kent.
Roept hij Mij aan,

Ik antwoord.

Ik ben hem nabij

in de hoogte nood,

red hem daaruit

en breng hem tot aanzien.
Met een reeks dagen
verzadig ik hem.

Zo laat ik hem

mijn bevrijding zien.

Lied ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’, lied91a: 1en 3
Aandacht voor de liturgische schikking
Overdenking
Lied ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’, lied 816
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Danken - bidden - stil gebed - Onze Vader
Gebeden beantwoorden we met het zingen van: ‘God in de hemelen’,
Lied 368°

Aandacht voor de collecte

Lied ‘Een mens te zijn op aarde’, lied 538



Zending en zegen

Gezongen amen



