Orde van dienst zondag 21 december 2025, 4° advent, Trinitas

Liturgische kleur: paars

Welkom - mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte

Dit zegt Jesaja:

‘Er komt een dag...

Kijk! De jonge vrouw is zwangetr,
ze kan elk moment bevallen

en noemt het kind Immanuel:
God-met-ons.

Zoet is hij, hij eet boter en honing.
Sterk is hij, hij kiest voor het goede
en tegen het kwaad.

Hij is het teken,

Godis met ons.

Hij zal zijn:

God-met-ons’

Aansteken van de adventskaarsen

Bemoediging - groet (gemeente gaat staan)
v. Onze hulp is de naam van de Heer
A. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN



v. Wek het zachte in ons

A. OPDAT WU MET MILDHEID KIJKEN

v. Wek het schone in ons

A. OPDAT WIJ MET VERWONDERING LEVEN

v. Voed het geloof in ons

A. OPDAT WL MET VERTROUWEN LEVEN

v. Wek de liefde in ons

A. OPDAT WU MET LIEFDE LEVEN

v. Wek de eerbied in ons

A. OPDAT WI) BEHOEDZAAM OVER DE AARDE GAAN

v. Genade...
Lied ‘Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied’, psalm 89:1en 4
(gemeente gaat zitten)
Kyriegebed
Onze gebeden sluiten we af met het zingen van ‘Licht in onze ogen’, lied
463: 6, 7 en 8.
Lied ‘Waar de mensen dwalen in het duister’, lied 286
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest

Kinderkerk

Projectlied ‘Welkom bij de Koning’.
(Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’)

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en alis Hij nu nog klein,



straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.
Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!
God dicht bij ons.
Eerste lezing Jesaja 7:10-17
Tweede lezing Mattheus 1:18-25
Lied ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’, lied 528
Aandacht liturgische bloemschikking
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’, lied 489: 1 en 2
(Afkondiging van overlijden)
Danken - bidden

Gebeden beantwoorden we met het zingen van ‘Hopen en uitzien
naar het licht’, lied 465
Lied ‘O diepe nacht die ons omringt’, lied 599

Zending en zegen

Gezongen amen






