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Morgendienst 160605 Trinitas 

 

De organist speelt 

 

Welkom door de ambtsdrager van dienst 

 

Zingen: Ps 103: 1,2 

1 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

2 

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 

op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Klein Gloria (L 195) 

 

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest. 

Als in den beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

Over lepra – zie bijgevoegde mp4-bestand 

 

Kyriegebed 

 

Zingen: LB 871: 1-3 

1 

Jezus zal heersen waar de zon  

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt,  

zo ver het verste land zich strekt. 

2 

Het lied in alle talen zal  

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt  

de lofzang die zijn naam omringt. 

3 

Zijn rijk is volle zaligheid,  

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed,  

wie arm was leeft in overvloed. 
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Leefregels  

 

Zingen: LB 215: 4-6 

 4 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

5 

Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

6  

De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in 't gebod 

brengt daaglijks nader ons tot God. 

 

Tune kinderkerk 

 

1e Schriftlezing: Numeri 12:1-16 

 

Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw: ‘Hij is 

met een Nubische getrouwd!’ Ook zeiden ze: ‘Heeft de HEER soms uitsluitend bij monde van Mozes gespro-

ken en niet ook bij monde van ons?’ De HEER hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man –

niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de HEER Mozes, Aäron en Mir-

jam: ‘Ga alle drie naar de ontmoetingstent.’ Dat deden ze. Toen daalde de HEER af in de wolkkolom, ging bij 

de ingang van de tent staan en riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij: 

‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en 

spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik an-

ders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe 

durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ De HEER ontstak in woede tegen hen en 

ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat, haar huid was 

wit als sneeuw. Toen Aäron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was, zei hij 

tegen Mozes: ‘Ik smeek je, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mir-

jam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moeder-

schoot komt!’ Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek u, God, genees haar!’ De HEER antwoordde Mo-

zes: ‘Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, zou ze die schande zeven dagen moeten 

dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag ze terugkomen.’ Zo 

werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gehouden, en het volk brak niet op zolang zij niet was terugge-

keerd. Na haar terugkeer trokken ze weg uit Chaserot en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran.  

 

Zingen: LB 834: 1-3 

1  

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

2  

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 
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3  

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

2e Schriftlezing: Lucas 17:11-19 

 

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp 

wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand 

staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen hij hen zag, zei hij 

tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag 

dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te 

danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 

Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de 

Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 

 

Zingen: Gez. 71: 1,3 (melodie Ps. 86) 

 

Jezus, wandlend langs de wegen, 

kwam eens tien melaatsen tegen, 

die van verre bleven staan, 

roepend: `Meester, zie ons aan'. 

En Hij zeide: `wordt gereinigd, 

wordt genezen, weest geheiligd. 

Gaat en laat uzelve zien 

aan de priester, alle tien'. 

 

Heer, als wij, melaats van harte, 

tot U roepen uit de verte 

en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein'. 

laat ons als die ene zijn. 

Laat de dank in onze monden 

woorden vinden voor het wonder. 

Laat ons lovend tot U gaan 

om wat Gij ons hebt gedaan. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: LB 909: 1,2,3 

1  

Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 

In nood is mij 

zijn trouw nabij. 

Ja Hij, de Heer der heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

2  

Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 



 
4 

omdat ik weet 

in vreugd en leed: 

zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

3  

Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven - 

als God mij leidt 

kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 

De kinderen komen terug 

 

Overlijdensafkondiging 

 

Voorbeden 

 

 

Inzameling der gaven:  

 

Zingen: L 838 

1 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

2 

Maak ons volbrengers van dat woord,  

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

3 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Wegzending en zegen. 

 


