
Orde van dienst zondag 5 oktober 2025, Sionskerk, met viering Maaltijd van 
de Heer. 
 
Oefenen voor de dienst ‘God in de hemelen’, lied 368e 
 
Welkom – mededelingen 
 
DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Stilte 
 
Bemoediging – groet 
 
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
A. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 
v. Die trouw is tot in eeuwigheid 
A. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN  
 
v. Spreek U uit in ons midden  
A. ONTHUL ONS UW HART  
v. laat klinken fris, helder, als nieuw 
A. UW WIL VOOR ONS LEVEN 
v. Spreek U uit in ons midden 
A. OOK ALS ONS DAT TEGEN DE HAREN IN STRIJKT  
v. Spreek U uit in ons midden 
A. EN LAAT ONS NIET DOOF ZIJN 
 
v. Genade… 
 
Lied ‘Wie zult Gij noden in uw tent’, psalm 15 
 
Gebed om ontferming  
 
Lied ‘Lof zij de eer, de almachtige koning der ere’, lied 868: 1, 2 en 5 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 



Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen Deutronomium 32:1-20 
 
1  ‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken, 
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. 
2  Moge mijn onderricht neerdalen als regen, 
mogen mijn woorden zijn als milde dauw, 
als regen op het jonge gras, 
als regendruppels op het groen. 
3 Want de naam van de HEER roep ik uit: 
Hij is onze God, laat iedereen Hem prijzen! 
4  Hij is een rots, Hij staat voor recht; 
alles wat Hij doet is volmaakt. 
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, 
in Hem is geen spoor van kwaad. 
5   Maar zijn kinderen werden Hem ontrouw: 
tot hun schande gaven zij hun kindschap op. 
Vals is deze generatie, en trouweloos. 
6  Is dit uw antwoord aan de HEER? 
Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? 
Is Hij niet uw vader, uw schepper? 
Hij heeft u gemaakt, Hij riep u tot leven. 
7 Denk aan de tijden van weleer, 
verdiep u in het verre verleden. 
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; 
vraag de oudsten en zij zullen verhalen.  
 
8  Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk 
en de mensen ieder hun deel gaf, 
bepaalde Hij de grenzen voor alle volken 
naar het aantal nazaten van Israël,  
9  want voor de HEER gold dat volk als het zijne, 
Jakob was het deel dat Hij zichzelf toemat. 
10  Hij vond het in een dorre woestijn, 



in een niemandsland vol van gevaar. 
Hij omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel. 
11  Zoals een arend zijn nest beschermt 
en boven zijn jongen zweeft, 
zo spreidde de HEER zijn vleugels uit 
en droeg zijn volk op zijn wieken. 
12 De HEER alleen leidde hen, 
geen andere god stond Hem bij. 
13  Hij voerde hen over de hoogste bergen, 
de oogst van het land viel hun in de schoot.  
Hij laafde hen met honing uit de rotsen, 
met olijfolie uit steenharde rots, 
14  met melk van koeien en geiten, 
met vlees van Basans rammen, 
met vet van lammeren en bokken, 
met de fijnste bloem van tarwe 
en met wijn, het bloed van druiven. 
 
Lied ‘O God die droeg ons voorgeslacht’, lied 90a 
 
Verkondiging 
 
Lied ‘Een land om van te dromen’ 
 
1.  Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken, 

en de mens tot weinig goeds in staat.” 
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu als het gaat.” 
 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 



 
2.  Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 

 
3.  Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

er is niemand hier, die ons bevrijdt. 
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd.  

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 

 
4.  Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.  

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 

 



‘Reislied’, tekst: Michael Steehouder. Muziek: Chris van Bruggen. Uit: 
Zangen van Zoeken en Zien, lied 1 
 
1. Op een stem van ver gehoord, 

gaan wij onze wegen voort. 
Leven is een lange reis 
en al gaande wordt je wijs. 

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 
zo nabij als God te zijn. 

 
2. Wordt het donker, wordt het laat 

zoek je naar een pleisterplaats: 
huis dat voor jou open staat 
en gastvrij jou binnenlaat. 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 
zo nabij als God te zijn. 

 
3. Zie de wonderen op je weg 

voel: wat krom is wordt weer recht 
droom: wat klein is wordt vergroot 
weet: wat steen is wordt tot brood. 

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 
zo nabij als God te zijn. 

 



4. Vrede waar geen vrede is, 
leven waar geen leven is, 
licht waar alles donker is, 
brood waar enkel honger is. 

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 
zo nabij als God te zijn. 

 
5. Door de wereld, door de tijd, 

klinkt een Woord dat ons bevrijdt: 
Leven is een lange reis 
en al gaande wordt je wijs. 

 
Refrein: 
Gaan wij onze wondere wegen 
door de wereld, door de tijd, 
om elkaar tot levenszegen 
zo nabij als God te zijn. 

 
DIENST GEBEDEN 
 
(afkondiging van overlijden) 
 
Danken – bidden – stil gebed – Onze Vader 
 Gebeden beantwoorden we met ‘God in de hemelen’, lied 368e 
 
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Aandacht voor de collecte  
 
Nodiging 
 



Tafelgebed 
 
v. laten wij danken de heer, onze god. 

Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
 
God van Abraham, Izaak, Jakob, 
Gij die uw volk hebt geleid uit Egypte, 
God van bewogenheid, God van beweging, 
Gij die verborgen zijt, nochtans aanwezig. 
 
Gij die ons kent: het werk van uw handen, 
mensen van hoop en vrees, glorie, misère, 
mensen op weg naar het land van belofte, 
aarzelend gaande met vallen en opstaan.  
 
Gij die van ver met uw woord ons nabijkomt, 
Gij die ons voorgaat, de God die er zijn zal, 
twistend, vertroostend, beproevend, belovend, 
waarheid, gerechtigheid, wijsheid en vrede. 

 
Samen met engelen, machten en krachten, 
doden en levenden, boven, beneden, 
stemmen wij in met de lof, U gebracht, 
roepen U aan en zingen U toe: 

 
LIED PSALM 135:3 
 
BOVEN AL WAT BLINKT IN EER, 
BOVEN ALLE MACHTEN UIT, 
IS DE HEER EEN ENIG HEER. 
HIJ VOLVOERT WAT HIJ BESLUIT. 
HEMEL, AARDE, ZEE EN LAND, 
ZELFS DE OERVLOED DWINGT ZIJN HAND. 

 
v. U prijzen wij om Jezus Messias, 



licht uit den hoge, aan mensen verschenen,  
zon van gerechtigheid over de wereld. 
 
Alle gerechtigheid heeft Hij vervuld, 
wet en profeten ten volle doen gelden, 
om aan de wereld zijn toekomst te geven. 
Hij die als meester de minste gediend heeft, 
Hij die als koning het kruis heeft gedragen, 
blinkende morgenster, wortel van David, 
Hij die de weg is, de waarheid, het leven, 
 
die op de avond voordat Hij ging sterven, 
nacht van verloochening, nacht van verraad, 
met zijn discipelen maaltijd gehouden 
en voor zijn vrienden het brood heeft gebroken: 
Neemt, zei Hij, eet, want dit is mijn lichaam, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 
Zo ook de beker, die rondging bij allen, 
die Hij betekenis gaf met de woorden: 
dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
STEEDS ALS WIJ NEMEN HET BROOD EN DE BEKER, 
DELEND DE DOOD VAN DE LEVENDE HEER, 
ZIJN WIJ GETUIGEN VAN HEM DIE ZAL KOMEN. 
REDDER DER WERELD, KOM ONS BEVRIJDEN, 
GIJ ONZE HOOP, ONZE TOEKOMSTVERWACHTING. 

 
Koning der wereld, wij roepen: hoe lang nog 
alle verbijstering, vrees en verdriet, 
honger en onrecht, vernedering, leugen, 
eenzaamheid, ongeluk, dood en verderf? 
 
Waak op voor allen die mateloos lijden, 
alle gemartelden, alle verminkten, 



alle getuigen van waarheid en recht, 
allen wier naam staat gegrift in uw hand! 

 
REDDER DER WERELD, KOM ONS BEVRIJDEN, 
GIJ ONZE HOOP, ONZE TOEKOMSTVERWACHTING. 

 
Zend dan, o God, uw Geest in ons midden, 
brand uit ons weg alle haat en geweld, 
maak ons tot mensen met nieuwe verwachting. 
Wil het gezicht van de aarde vernieuwen, 
oorlogen smoren, verdrukking verbreken, 
opdat uw Koninkrijk kome met kracht, 
en alle dingen voltooid zullen zijn.  

 
REDDER DER WERELD, KOM ONS BEVRIJDEN, 
GIJ ONZE HOOP, ONZE TOEKOMSTVERWACHTING. 

 
En hoor ons bidden: ONZE VADER… 

 
Lied ‘Als wij weer het brood gaan breken, lied 387 
 
Vredegroet 
 
Delen brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Lied  ‘Uw woord omvat mijn leven, lied 119a: 1, 2 en 4 
 
Zending en zegen 
 
Gezongen amen 


