Orde van dienst zondag 23 novemer 2025. Eeuwigheidszondag

Orgelspel

Welkom - mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte

Mozayk zingt ‘Ruimte waar het licht kan komen’.(2 maal)

Ruimte waar het licht kan komen,
wind kan waaien, adem stromen.
Ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen,
open hart en open oren.

Stilte om te zijn.

Licht waarin wij samen staan.
Geestvan God, raak gij ons aan,
dat wij open gaan.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer

G: HIJ MAAKTE HEMEL EN AARDE

V: Hij is trouw, voor altijd

G: HIJ LAAT NIET LOS WAT HIJ) BEGONNEN IS TE DOEN

V: Genade en vrede voor ons allen

van de Vader die ons draagt,

van de Zoon die naar ons toegekomen is
envan de Heilige Geest die ons kracht geeft.
G: AMEN

Lied ‘Safreonlik en sa feilich as it ljocht’, liet 221. Frysk Lieteboek

1. Safreonlik en sa feilich as it ljocht
in mantel om my hinne alle dagen,



sais myn God, ik haw Him altyd socht,

ik rop Him oan, bestoarmje Him mei fragen:
Jo ha my makke, gean dan mei my troch,
wol my behoedzje en op hannen drage.

Want wér bedarre_ik, as ik Jo ferlear?

Myn sykjen en myn swalkjen kaam gjin ein oan.
WEeér soe ik bliuwe_as Jo net elke kear

as ik wer foel, der wiene_om my te heinen?
Bliuw by my of ik bin gjin minske mear.

Yn lok en leed sil 'k Utsjen nei jo seine.

O God, sprek no foar my jo wurd fan treast,
wol my befrije enjo frede skinke.

Lit freugde yn my brane mear en mear,

wol my mei leafde dei oan dei betinke.

God fan myn libben, wésmyn deistich brea,
Jo, siel fan al myn bidden en myn tinken.

Korte toelichting bij de vieringen en bijeenkomsten in dit weekend

Als Kyriegebed zingt Mozayk ‘Lied aan die ons ziet’.( Tekst: Michael
Steehouder. Muziek: Chris van Bruggen.

1.

Die het lijden van de mensen
uit uw verste verte ziet:
onderworpen aan de sterksten
zo wilt u de mensen niet.
Open u nu onze ogen

doe ons zien wat om ons is:
mensen die niet leven mogen,
tranen nog niet uitgewist.

Die het zuchten van de mensen
in uw diepste stilte hoort,
kreten woede en verwensing
stille onmacht zonder woord.
Open u nu onze oren,

geef geslagen mensen stem,



niemand mag bij u verloren,
niet in onmacht vastgeklemd.

3. U die weet wat in ons omgaat,
die ons kent en van ons houdt,
roept ons wakker dat wij opstaan
tegen wat ons tegenhoudt.

Wees geweten in uw mensen,
in het vragen van een kind,

in de liefde zonder grenzen
waar de eende andervindt.

4. U daalt af, komt in ons midden,
zingt met ons het levenslied,
U komt onze huizen binnen
met hun vreugde en verdriet.
Wees nabij in onze dagen,
in de nachten zonder zicht,
wil de toekomst met ons wagen
laat ons leven in uw licht.

5. U trekt mee om te bevrijden,
brengt ons naar de overkant,
daar zult u de mensen leiden
naar uw toekomst: goed nieuw land.
Ga met ons een weg van vrede,
neem ons allen bij de hand,
dat wij ons gedragen weten
naar uw toekomst: goed nieuw land.

Lied ‘Wie op uw woord vertrouwd o God’, 1 Mozayk, 2 en 3 Allen

1.Wie op uw woord vertrouwt, o God
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt uw liefde in het licht
dat hier te branden staat,

Gij houdt uw vleugels uitgebreid

als schuilplaats voor de nacht.

Uw mantel van barmhartigheid

is ons een goede wacht.



2.Zegen dit huis, waarin uw licht
de duisternis weerspreekt,

Waar dromen worden tot gebed
dat ooit uw Rijk aanbreekt,

Waar uw gemeente adem schept
zich aan de lofzang laaft,

Zij zingend van uw Geest geniet,
en zich reisvaardig maakt.

3. Met ieder die is voorgegaan,
die aan de nacht ont toog,
houden wij, aan elkaar gehecht,
uw Naam met liefde hoog.

Hem te gedenken wijst het spoor
dat Gij met mensen gaat.

laat onze weg ook teken zijn

dat Gij ons niet verlaat.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

Kinderen naar kinderkerk



Schriftlezing Mattheus 5:1-11

' Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met
zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

®> Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

¢ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

’ Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

® Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

9 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

" Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen
envan allerlei kwaad betichten.

Lied ‘Niet als een storm als een vloed’, lied 321: 1, 3,4,6en 7
overdenking
Meditatief orgelspel
GEDACHTENIS VAN DE NAMEN
Inleiding (met aandacht voor de liturgische schikking)
Noemen van de namen van de mensen die zijn overleden
Afgewisseld met het zingen van...
‘Koester de namen die wij hier gedenken’
Koester de namen die wij hier gedenken,

dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.



Inleiding bij ‘het licht voor anderen’

Gelegenheid vooriedereen om een kaarsje aan te steken
Ondertussen speelt de organist.

Lied ‘Door de nacht van strijd en zorgen’, lied 801: 1, 2, 3,5, 7en 8.
GEBEDEN EN GAVEN
(Afkondiging van overlijden)
Danken - bidden - stil gebed — Onze Vader
Gebeden beantwoorden we met: ‘God fan libben en ljocht’, lied 368f,
Fryske Lieteboek
Got fan libben en ljocht, meitsje alles nij, Halleluja.
Collecte
Lied ‘God zal met je meegaan’, (1 maal Mozayk, 2 maal allen)
God zal met je meegaan
als lichtin je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Zending en zegen

Gezongen amen



