Orde van dienst zondag 31 augustus 2025, Trinitas

Liturgische kleur: groen

Orgelspel

Welkom - mededelingen

DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte

Bemoediging - groet

> < » <

V.

Onze hulp is de naam van de Heer

SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE

Die trouw is tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

De wereld is vol vrolijk mysterie
kom dichterbij om haar te zien
durf haar in te ademen

GEEF ONS NIEUWE OGEN OM TE ZIEN
GEEF ONS NIEUWE HUID OM TE VOELEN
GEEF ONS NIEUWE LONGEN OMIN TE ADEMEN

Het wonder in alles

geloof als een mosterd zaad

heilige naiviteit

te zwemmen in het geheim dat U bent.

Genade...

Lied ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’, lied 212: 1, 2 en 4.

Gebed om ontferming

Lofprijzing ‘Vanwaar de zon op gaat’, Evangelische liedbundel 467.



Vanwaar de zon op gaat

Vanwaar de zon op gaat,
Tot waar zij daalt, ondergaat,
Zij de Naam van God geloofd. (2 X)

Prijs dan de Heer,

Allen die Hem echt willen dienen.
Looft de Naam van onze God.
Halleluja, prijst dan de Heer,

Van nu af aan tot in eeuwigheid.

Psalm 113

" Halleluja!

Loof, dienaren van de HEER,

loof de naam van de HEER.

2 De naam van de HEER zij geprezen

van nu tot in eeuwigheid.

3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat
zij geloofd de naam van de HEER.

4Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.

® Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daarboven zijn woning heeft,

® die zijn oog richt naar beneden,

wie in de hemel en op de aarde?

’ Hij verheft uit het stof wie berooid is,

uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.

8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.



° De onvruchtbare vrouw laat Hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.

‘De dag, door uwe gunst ontvangen’, lied 248: 1 (laatste twee regels) 2,3
en4

En dankbaar klinken onze zangen
Tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,

Als hier het daglicht onderduikt,
Weer nieuwe zangen op doet stijgen,
Ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,

Op aard nooit onderbroken wordt,

Maar steeds opnieuw door mensenmonden
Gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar de aarde zal getuigen

Van U, die thans en eeuwig zijt,

Tot al uw schepselen zich buigen

Voor uwe liefde en majesteit.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

Inleiding (ik stuur twee filmpjes via transfernow)
kinderen naar de kinderkerk (tune)

Schriftlezing Lucas 14: 1, 7-14

Lied ‘De laatsten worden de eersten’, lied 990



Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied ‘Uw woord omvat mijn leven’, lied 119a: 1, 2 en 4

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

(afkondiging van overlijden)

Danken - bidden - stil gebed - Onze Vader
Gebeden beantwoorden we met ‘Adem van God, vernieuw ons
bestaan’, lied 368¢g

Collecte

Lied ‘Woon in mijn dromen’, tekst: Sytze de Vries, melodie: Slane, uit: Het
liefste lied van Overzee, deel 1, lied 54 (= melodie lied 263)

Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,

Want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
Mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,

Het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
Als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

Als hier op aarde de strijd is gedaan,

Zalik in het licht van uw zonneschijn staan.

Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.



Zending en zegen

Gezongen amen



