
Orde van dienst zondag 21 september 2025, Trinitas. Oecumenische 
vredesdienst. ‘Samen werken aan vrede. Hoe dan? 
 
Orgelspel 
 
Welkom - mededelingen 
 
Zingen ‘Een land om van te dromen’ (koor en gemeenschappelijk) 
Nb. Het klopt dat we na het 2e couplet geen refrein zingen 
 
Koor: 
1. Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken, 
en de mens tot weinig goeds in staat.” 
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu als het gaat.” 
 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
allen 
2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  
 
allen 
3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt. 
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd.  
 
Refrein 



Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
Allen 
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.  
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
Refrein 
 
Inleiding 
 
Gebed ‘Heer geef ons de moed’ 
 
Lied ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ (1. Koor. 2,3,4 allen) 
 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.  
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  



de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!  
 
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.  
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
Uw vrede wint de strijd. 
 
Kijken Fragment Dirk de Wachter 
 
Bijbellezing Johannes 19:25-27 
 
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: 
‘Vrouw, dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
 
‘Overdenking’ 



 
Lied ‘Vredesperspectief’ (koor) 
 
't Verlangen naar de wereldvrede, 
naar evenwicht en harmonie, 
ligt in de diepte van het menszijn, 
het spreekt wanneer ik chaos zie. 
 
Het spreekt als ik in veler ogen 
de noden van de wereld lees, 
maar ook nog hoop, geloof en liefde 
als tegenwicht voor pijn en vrees. 
 
Ze komen voort uit het vertrouwen 
in God, de creatieve kracht, 
die al wat is, ook alle mensen 
met hun cultuur, heeft voortgebracht. 
 
Van welke kleur, van welke afkomst, 
in de oergrond zijn ze allen één. 
Wie dat ontdekt heeft, die zal bouwen 
aan 't huis van vrede, steen voor steen. 
 
‘Overdenking’ 
 
Kijken ‘Prayers of the Mothers’ 
 
Initiatieven van alledaagse vrede 
 
Zingen ‘Van uw toekomst wil ik spreken’ (1, Koor. 2,3 allen) 
 



 

 



 

 



 

 
 
Voorbeden 
 
Collecte 
 
Zingen ‘Ga met ons mee, trek lichtend voor ons uit’, tekst: Jan van 
Opbergen, melodie: ‘Blijf mij nabij’  (1, koor. 2,3 allen) 
 
1. Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit  



naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 
2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  

gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft,  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 
3. Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,  
houdt steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

Vredegroet/zegen door elkaar toe te zingen ‘vrede wens ik je toe’ 
 

 
2.  Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen, vrede wens ik je toe. 
 
 


