Stonskerk in Oudeschoot, 271’“]1’/2025 - liturgie
Balancerenw tusserv KENNIS enn VERWONDERING

e PP - Tekening handen met Kennis en Verwondering

Organist: Rieki Kleinhesselink
Beamer: Aukje Baas

Ouderling van dienst: Joke Voorintholt
Lector: Genoveva Bikker

Voorganger: ds. Corry Nicolay

Zingen Lied 221: 1, 2,3 — Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Welkom namens Kerkenraad
Zingen: Vrede voor jou 1, 2. (mel. Lied 865)

Vrede voor jou hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij hier alleen, jij met de ander,

Jjij met je last, verborgen pijn.

vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

U Die ons kent, U Die ons aanvoelt,

U Die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven

help ons te zien wat ieder vraagt;

tijd om te leven, kans om te zijn

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Stilte, Begroeting namens God.
De Paaskaars wijst op het Licht van Gods aanwezigheid
Lied 868: 2,4, 5 — Lof zij de Heer, Hij omringd met zijn liefde uw leven

Vanmorgen: Balanceren tussen KENNIS en VERWONDERING
Welke kennis en rijkdom ontdekken we dan? Ieder in het eigen leven.
Het blijft mij verwonderen. Ik hoop u en jou ook.
Juist in deze tijd waarin zo veel op ons atkomt?
Een tijd met zoveel geweld in oorlogen en op staat. V
an protesten en diepe meningsverschillen.
En dan die verwondering. Wat kunnen we daar dan mee.

Gebed voor Ontferming en opening van het Woord.

Gebed afsluiten met het: Een lied van verwondering: 1. (mel. Lied 302, God in den hoog
alleen zij eer)



Wijj leven van verwondering,

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Eerste lezing: Psalm 37: 1 t/m 7

Lied 139: 1, 2 — Heer, die mij ziet zoals ik ben

Tweede lezing: Lezing Johannes 15: 9 t/m 17 - wat valt op?

Lied 139: 11, 14 — Gedachten ongeévenaard

Uitleg/Verkondiging: Balanceren tussen KENNIS en VERWONDERING

PP 1 — Anna Blaman ( 1905 — 1960), een toen bekende schrijfster.
Haar naam is een statement, pseudoniem van Johanna Petronella Vrugt.

Wie alleenw naawr vraagt o bewijzemn
is te kleinv voor het geloof.

alles willevw weten

ko verwondering in de weg staan.

PP 2 - Als ik het angeef: STATENVERTALING PS 37 OP SCHERM
en laten staan zolang ik er naar wijs

PP 3 - de tekening van Kennis en Verwondering met handen.

PP 4 - Plaatje mensen die samen kerk zijn

Zingen: Lied 418: 1, 2, 3, 4 - God schenk ons de kracht

Geloofsbelijdenis, met samenspraak

V. Ik geloof in God,
Allen: Die het leven, hemel en aarde,
Ruimte en vrijheid heeft geschapen.
God, Die ons mensen volkomen liefheeft,
Die door dik en dun met ons optrekt
en ons draagt in verdriet en zorgen.

V. Ik geloof in Jezus Christus

Allen: Die mens is geworden zoals wij.
Die hart heeft voor ieder mens
en niemand verloren en alleen laat gaan.
Ik geloof dat wij door Jezus Christus
het geschenk van Vergeving ontvangen.



V. Ik geloof in de Geest van God

Allen: Die ons bezielt, beschermt en steunt.
Die in ons kan stromen als levend water
en door ons kan vloeien naar medemensen.

V. Ik geloof in mensen die elkaar beschermen,
Allen: die uit zijn op gemeenschap,

die elkaar het gevoel geven

kostbaar en bijzonder te zijn.

Allen: Ik geloof dat ons leven
zo sterk is en zo kostbaar,
dat het altijd gekend en bemind wordt,
altijd bewaard zal blijven
in de handen van God.
Dat geloof ik.

(Eventueel bij geboorte en of overlijden Lied 833 — Nederlands 3 x zingen)

Bidden met en voor elkaar; Gesproken woorden, stil gebed, Onze Vader
Gebeden zingend openen met : Soms is er in de wolken iets van God — Mel Lied 116

Soms is er in de wolken iets van God

iets wonderlijks — als door Zijn hand geschreven,
een regenboog — dat Hij behoedt ons leven.
Soms is er in de wolken iets van God

Soms is er in de wereld iets van God

Iets onverwachts — als mensen vrede sluiten.
elkaar tot hulp en niemand staat er buiten.
Soms is er in de wereld iets van God

Soms is er in de stilte iets van God

Alsof God spreekt: Ik zal niet van je wijken

in angst en zorg — je zult dan niet bezwijken.

Soms is er in de stilte iets van God

Zingen: Lied 657: 1, 2, 3, 4 - Zolang wij ademhalen
Zending

Zegen, zingen Amen

Inzameling van de Gaven bij het verlaten van de kerkzaal.



