Liturgie voor de gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Heerenveen
Zondag 4 mei 2025 in de Sionskerk

Voorganger: Roelien Hofsteenge-Huttinga, Kerkelijk werker

Woord van welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Openingslied: Rond het licht dat leven doet (Lied 287)

1. Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden.
Bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.

2. Rond het boek van Zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen.

Als de kerk van liefde leest,

is het feest.

5. Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen.
Licht dat dit geheim behoedt:

God is goed.



Moment van stilte

Votum en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer

G Hij maakte hemel en aarde

V: Hij is trouw, voor altijd

G Hij laat niet los wat Hij begonnen is te doen

V: Genade en vrede voor ons allen
van de Vader die ons draagt,
van de Zoon die naar ons toegekomen is
en van de Heilige Geest die ons kracht geeft.

G: Amen

Kyriégebed

Zingen: Geef vrede Heer, geef vrede (Lied 1010)

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,



de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!

Leefregel: Enkele verzien uit Psalm 85 (uit: 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis)
Roep ons opnieuw tot leven

geef ons vaart, naar U toe.

Liefde, herstel onsin ere.

Buig ons toe naar elkaar

keer onze trage harten

dat wij zonder wantrouwen

ieder mens tegemoet gaan

open en vredelievend.



Glorialied: Bless the Lord, my soul (Lied 103e)

Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul

who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel

die mij het leven geeft

Loovje God, myn siel
en segene syn namme
Loovje God, myn siel

dy’t my it libben jout

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 24: 35-48

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar
had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren,

kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’

Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar Hij zei tegen hen:
‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn
handen en voeten, |k ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen
vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.” Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn
voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg
Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het

aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen



jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.” Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk
voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias
zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden

worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Zingen: Terwijl wij hem bewenen (Lied 644)

1. Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen

in zijn verheerlijking.

2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,

Hij spreekt zijn vredegroet.

3. Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken

van zijn verkondiging.

4. Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:

een vis, een honingraat.

5. Hij is de Heer en Koning,

die eeuwig bij onsiis.



Zijn woorden zijn als honing,

zijn naam is als een vis.

Overdenking

Zingen: Wij komen als geroepen (Lied 612)

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst

de mede-erfgenaam.

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen

uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,

het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
Als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.

God, breng ons zelf op adem



en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde

hier met uw eigen naam!

Dankgebed — Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

De collecten (na de dienst) zijn bestemd voor:

Zingen: Geef vrede door van hand tot hand (Lied 1014)

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,

behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad,

bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand

in vriendschap, steun en zegen.



5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,

een schat om uit te delen.

Wegzending en Zegen (Gemeente zingt: Amen)

Zingen: Wilhelmus van Nassouwe - Lied 708

1. Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in de dood.

Een prinse van Oranje,

ben ik vrij overveerd,

den koning van Hispanje,

heb ik altijd geéerd.

6. Mijn schild ende betrouwen,
zijt Gij, o God mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven,

die mij mijn hart doorwondt.






