
 Paaswake 2025, Trinitas 
 
We komen binnen in stilte… (de kerk is donker) 
 
Er klinkt muziek: Fur Alina, Arvo Part 
 
Lied ‘Lam van God’ (gezongen door Akkoord) 
 
Openingswoorden  
 
Lied ‘Nu valt de nacht’ (gezongen door Akkoord) 
 
Gebed 
 
Lied   ‘De Noche’ (Akkoord)  
 
LEZINGEN 
 
SCHEPPING 
 
Schriftlezing Genesis 1:1-5 
 
Lied ‘Gezegend die de wereld schept’, lied 984: 1 en 6 
 
Gebed 
 
BEVRIJDING 
 
schriftlezing Exodus 14:21 - 15:3  
 
Lied ‘Roepen om gehoor te vinden’, psalm 77: 4 en 6 
 
Gebed 
 
HERSCHEPPING 



 
Schriftlezing Ezechiël 37:1-14  
 
Lied ‘Zo dor en doods’, lied 610 
 
Gebed  
 
EVANGELIE VAN DE OPSTANDING 
 
Stilte  
 
Lied ‘O diepe nacht die ons omringt’, lied 599 
 
Lezing van het evangelie van de opstanding  Lucas 24:1-9 
 
Paasgroet  
V  Christus is opgestaan! 
A  DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 
Lied ‘Zeg het aan allen dat Hij leeft’ (melodie lied 642, tekst; Sytze de Vries)  
  
Zeg het aan allen dat Hij leeft 
en waarlijk opgestaan 
te midden van de mensen leeft 
om zo ons voor te gaan. 
 
Zwijg niet maar geef aan allen door 
dit hoopvol nieuw bericht, 
hoe Hij een hemels koninkrijk 
op onze aarde sticht. 
 
De wereld in dit nieuwe licht 
is ons beloofde land. 
De schepping wordt als open hof 
ontvangen uit zijn hand. 



 
Dit lichte leven legt beslag 
op heel het wereldrond. 
Weet, dat het goed is, voor altijd, 
zegt ons Gods eigen mond. 
 
DE LOF VAN HET LICHT 
 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen  
 
HET LICHT VAN CHRISTUS! 
 
V Christus, gisteren en heden, 

Begin en Einde – Alfa en Omega 
Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
Heerlijkheid en heerschappij, 
in de eeuwen der eeuwen. 

  
A AMEN 
 
Lied ‘Als alles duister is’ (gezongen door Akkoord) 

Ondertussen geven wij het licht aan elkaar door. 
 
Dankzegging  
 
V Het licht van Christus 

die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis 
uit ons leven verdrijven. 

 
De nacht is voorbijgegaan, 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid 
gaat over ons op. 

 



A AMEN 
 
Lied ‘Zing ten hemel toe’, lied 645: 1, 2 en 3 
 
DOOPGEDACHTENIS EN TOEWIJDING 
 
Inleidende woorden  
 
Lied ‘In U zijn wij begrepen’, lied 351: 1 en 2  
 
Doopgedachtenis 
 
V Wilt u God de Vader dienen, 

Schepper van hemel en aarde 
en van ons 
die wil herscheppen 
tot nieuwe mensen 
naar het beeld van Christus? 

A  JA DAT WILLEN WIJ 
 
V Wilt u in uw leven 

Jezus Christus volgen, 
die nieuwe hoop gebracht heeft 
die waarheid, leven, liefde, genade, recht en vrede belichaamd heeft 
voor heel deze wereld? 

A JA, DAT WILLEN WIJ 
 
V Wilt u leven door zijn heilige Geest 

Trooster en Levendmaker 
die oproept tot liefde en gerechtigheid 
die in ons de liefde tot God, mensen en de schepping vermeerdert 
en ons helpt tot verzet tegen alle machten 
die als goden over ons heersen? 

A JA, DAT WILLEN WIJ 
 



Gebed 
 
Doopvernieuwing  

We komen naar voren om onze hand door het doopwater heen te 
halen. 
 

Lied ‘Vernieuw in ons o God’, lied 858 
 
Dankzegging 
 
V Om de eerste dag van de rest van ons leven, 

om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
om de warmte die de kilte verdrijft, 
om de geuren van groen om ons heen: 

A HALLELUJA! 
 
V Om de mensen die wél worden bevrijd, 

om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
om wie werken aan een andere toekomst. 

A HALLELUJA! 
 
V Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 

om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
om wie vertroosten, verzachten en sterken. 

A HALLELUJA! 
 
V Om wie het patroon van geweld wil verbreken, 

om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
om wie het waagt zonder te willen winnen, 
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 

A HALLELUJA! 
 
V Om alle kinderen die ons leven versieren, 



om alle momenten van vrolijk plezier 
om alle momenten van genade in kwetsbaarheid 
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde. 

A HALLELUJA! 
 
V Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 

om alle opwekkende mooie verhalen, 
om alle goede gebaren en wenken, 
om alle dromen en daden van hoop. 

A HALLELUJA! 
 
V Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 

als alle tranen zullen worden afgewist 
en alle ogen zullen worden geopend 
in het zoete licht van de morgen: 

A HALLELUJA! HALLELUJA! HALLELUJA! 
 
Lied ‘Laudate omnes gentes’ lied 117d 
 
Zending en zegen 
 
Gezongen amen 
 
 
 
 
 
 


