Protestantse \

Gemeente Heerenveen
EEN BEVLOGEN GEMEENSCHAP

De Protestantse Gemeente in Heerenveen is ontstaan door een samenvoeging van de wijkgemeenten
Sionskerk en Trinitas. Samen willen wij één gemeenschap vormen die, in beweging gebracht door
Jezus en bezield door de Geest van God, bekend wil zijn als een bevlogen gemeenschap. ledereen is
er welkom om deel uit te maken van, of gast te zijn, binnen onze gemeenschap. Een gemeenschap
met een zekere gedrevenheid die een levendige onderlinge omgang voorstaat. Een gemeenschap die
haar bezieling tot uiting wil brengen in vieren en oog hebben voor elkaar. O6k wereldwijd. En die
opstaat véér gerechtigheid en tegen onrecht. Zo willen wij onze bevlogenheid tot uiting brengen
binnen én buiten onze kerkelijke gemeente.

De Protestantse Gemeente in Heerenveen (PGHV) maakt deel uit van de Protestantse Kerk
Nederland (PKN). De protestantse kerk ontstond ten tijde van de reformatie in de 16¢ eeuw en heeft
vertakkingen in de gehele bewoonde wereld, de ‘oecumene’. Dat woord drukt tevens uit dat de PKN
en dus ook de PGHYV, zich wil inzetten voor verbondenheid van christenen wereldwijd.

We realiseren ons dat er sprake kan zijn van grote culturele en theologische verschillen tussen
christenen met verschillende achtergronden en uit verschillende tradities. Nu is eenheid nooit
eenvoudig of goedkoop. Het gaat niet om nivellering van verschillen of het vinden van
geforceerde compromissen, maar om het zoeken naar concrete en spirituele eenheid in
Christus, in alle verscheidenheid. Dat dit geen eenvoudige opgave is, maakt de roeping des te
groter. Er is veel genade nodig om hier vooruitgang te boeken.

Bron: PKN-Visienota ‘Van U is de toekomst’

Met dit schrijven verwoorden wij als Protestantse Gemeente Heerenveen Anno Domini 2023 hoe we
aankijken tegen onze roeping in de wereld.

Met in gedachten tal van eerdere bijdragen aan de opbouw van onze (wijk-)gemeente(n), beogen we
met deze missie en visie richting, focus en perspectief te creéren voor kerk-zijn in de huidige
samenleving. Met het ontwikkelen van een beleidsplan maken we inzichtelijk in welke richting de
PGHYV zich in de komende vier jaren wil ontwikkelen.
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Jezus Christus brengt ons in beweging. Hij heeft Gods liefde aan ons bekend gemaakt. Als
Protestantse Gemeente Heerenveen willen wij met hulp van de Geest, Gods liefde beantwoorden. Dit
doen wij door samen een veelkleurige protestantse gemeente te vormen van gelovigen en
zoekenden, waarbij we onderling (sterk) verbonden zijn. In verbondenheid met God en met elkaar
komen we samen om te vieren te leren en te dienen.

De Protestantse Gemeente Heerenveen heeft bij het concretiseren van haar opdracht in deze wereld
een beeld voor ogen dat is bepaald in het hier en nu. Wij staan open voor het zoeken naar nieuwe

wegen om deze opdracht vorm te geven, waarbij wij geloven in Gods trouw. In vertrouwen op God en
beviogen door de Geest beantwoorden wij Zijn liefde. Dit doen wij door te geloven, te verbinden en te

dienen:

We delen ons geloof in erediensten en vieringen en in persoonlijke gesprekken.
We delen ons geloof met God door te bidden, alleen en samen.

We delen ons geloof in en met de samenleving in woord en daad.

Daarbij ontwikkelen en leren we in geloof.

Jezus Christus is de oorsprong van waaruit wij bij elkaar horen.. Wij kiezen elkaar niet zelf uit;
wij zijn verbonden door Hem. Als leden van een christelijke gemeenschap ontmoeten we
elkaar en anderen: in geloven, in vieringen, bij gedenken, in activiteiten, bij het koffiedrinken,
op straat, thuis en op vele andere manieren. We zijn betrokken op elkaar en de mensen die
we ontmoeten en zien om naar elkaar, in vreugde, bij zorg of verdriet. En we komen op voor
gerechtigheid en vrede.

We zien het als onze opdracht om te blijven werken aan de groei ontwikkeling van onze
gemeente en het telkens vernieuwen van onze verbinding met elkaar en anderen.

Met de hulp van de Geest komen we in beweging en bundelen onze krachten om dienstbaar
te zijn aan de samenleving, waarbij wij streven naar heelheid van de schepping, zowel dichtbij
als veraf. We komen op voor en willen dienstbaar zijn aan onze naaste in de regio waar wij
wonen en leven. Even zo goed voelen we ons verantwoordelijk voor het brengen van geloof
en welzijn in gebieden waar acute nood is, of waar natuurlijke of economische
omstandigheden ontwikkeling belemmeren. leder gemeentelid draagt daarin bij gebruik
makend van de talenten die zij/hij bezit.

Met de kernwaarden -ons kompas- bij het uitdragen van deze missie en visie, maken we duidelijk wie
en hoe wij willen zijn: Vertrouwend op God en op elkaar, Betrokken, Bevlogen en Dienstbaar.

Wij vertrouwen op God en hebben vertrouwen in elkaar. Het is de basis om een
beviogen gemeenschap te zijn.

Vanuit Gods liefde voor ons, willen wij betrokken zijn op elkaar en de wereld,
zoals de uitgestoken hand in ons logo verbeeldt. We hebben oprechte interesse in en
aandacht voor elkaar.

We zijn een gemeenschap van de Drie-enige en wij willen vanuit bezieling en
gedrevenheid bevlogen zijn. We hebben werkelijk oog voor ontwikkeling, leren en groei.

Zoals in ons logo de zon wordt verbeeld die ons links en rechts, voor en achter,
van begin tot eind omgeeft en beschijnt, worden we door Jezus in beweging gezet, om
dienstbaar te zijn en licht en warmte te verspreiden.



